
 

 
    

 

 

 

J M C        Vrijwilligers Chat 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Daan, welkom bij de 19e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben 
Verkennerleider 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik was een buurjongen van 
Ronald Witte die leiding was 
bij de verkenners van JMC. 
Ik hoorde van hem de 
verhalen, werd enthousiast 
en ging toen een keer mee. 
 

Scouting is… 

Een leuke uitdaging. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Wat vind je van onze site? 

Helder. Ik vind het leuk 

om de foto’s te bekijken. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Op Facebook kijk ik ook naar 
de foto’s van wat er allemaal 
gebeurd bij de groep.  

Vrijwilligerswerk is? 

Moest van de leiding  
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Ja, ik denk nog  
steeds bij de  
verkenners. 
 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 

wat blijft je altijd bij? 

Het JMC-Jubileumkamp 5.0 in 
1996 in Drunen, wat ik als 
verkenner heb meegemaakt. 
Kan je mij vinden op de foto? 
 

Hoeveel kampen heb 
je meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Leukste activiteit? 

De snerttocht en 

Boerenkoolmaaltijd. 

Ik ben begonnen als 
verkenner en daarna de 
verkenner leiding gaan 
ondersteunen. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij JMC gedaan? 

Sinds september 1992, dit 
jaar dus alweer 25 jaar. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Mensen om me heen, 
gezelligheid. Van elkaar iets 
leren. Vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. 

Asterix en Obelix, bij het 
Jubileumkamp 60 jaar 
Scouting JMC in 2006 in 
Capelle a/d IJssel. Het thema 
vond ik leuk, was leuk opgezet 

met de leiding. 

Hoelang bij 
Scouting JMC? 

Door de komst van nieuwe 
leden en leiding. 

De gezelligheid en de uitdaging 
 

Goed. 
 

Daarnaast heb ik samen met 
de verkenner leiding enorm 
gelachen bij het voorbereiden 
van het kamp in Overasselt. 
We zagen een paar mensen op 
een spoorfiets die er als een 
gek vandoor gingen nadat ik 
een geluid maakte. Zij dachten 
namelijk dat er echt een trein 
aan kwam. 
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Spel? 
Levend stratego. 

Muziek? 

Queen, Guns N Roses. 

Heb je tot slot nog foto’s 
van een leuke activiteit of 
bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Zanger/zangeres/groep? 

Film? 

Oorlogsfilms van de 2e Wereld 
oorlog en Michiel de Ruyter. 

Website? 

Outdoor websites voor 
ideeën voor de opkomsten. 

Radio? 

Drank? 

Whisky en speciale biertjes.  

Vakantieland? 

Spanje. Canada zou ik 
graag nog heen willen 
om te kamperen. 

Bloem/plant? 

Ik werk in de groenvoorziening 
en houd van alle bloemen en 
planten. 

Beste eigenschap? 

Geduldig. 

Stomste schoolvak? 
Gym 

Leukste schoolvak? 

Tuinbouw. 

Vieste eten? Ik lust alles. 

Lekkerste eten? Witlof. 

Schoenmaat? 44 

Ja 

Kleur? Rood 

Snurk je? 

Grootste wens? 

1 miljoen. Dan een leuk huis 
kopen en een Dutch oven. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Een emmer haring, wil 
ik zelf schoonmaken. 

Tv-programma? 

Goudzoekers. 

Radio 10. 

Helpen tijdens het 
Overvliegfeest in 1998.  

Lekkerste kampvuurhapje? 

Broodje knakworst. 

Monserrat Caballé. 
 

Scouting en waterpolo. 

Hobby’s? 

Sport? 

Waterpolo, dat doe ik al 
zo’n 30 jaar elke week. 
 

In 2015 helpen bij de 
Dodenherdenking en 
Veteranenavond. 

Thx Daan! 

Vuur stoken en brood 
bakken bij de Dorpsstraat 
tijdens de Sweetlake 
Jamboree in 2006. 
 

Dier? 

Hond: Maltezer leeuwtje. 

Samen met René tijdens de 
Nieuwjaarsopkomst in 2013. 


